Verslag Meivakantie 2023

In de meivakantie werd De Mussen weer dagelijks overspoeld met vakantiegezelligheid. Nog
voordat de deuren openden kleurde de Hoefkade al snel vol met popelende kinderen.
Sommigen nog aan de hand van moeder, want als je voor het eerst komt, is dat best
spannend. Anderen, reeds bekend, vol vrolijkheid en enthousiasme, want ons
vakantieprogramma staat altijd garant voor vertier. Waar het ene kind blij is om even weg te
Zijn van zijn steeds maar huilende babybroertje, is de ander dolgelukkig eindelijk met haar
buurtvriendinnen te kunnen knutselen. Maar de meesten kinderen keken toch wel
voornamelijk uit naar de uitjes. Want met z’'n allen op pad in bus of tram geeft pas echt een
vakantiegevoel.

De eerste week gingen we van start met het thema Samenleving en Demaocratie. De week
stond in het kader van onze omgeving en hoe we met elkaar omgaan. Het leren rekening
houden met elkaar, de regels om ons heen kennen en weten wat onze rechten en plichten
zijn.

Hoewel de uitjes richting de Tweede Kamer en het Gemeentehuis helaas, wegens het
vakantievieren van benodigde ambtenaren, geen doorgang konden vinden, kwam het thema
goed tot uiting binnen de andere activiteiten. Zo wist juf Trees van Woord in Uitvoering met het
filosofische spel Praatprikkels en ‘Over de Streep’-methode mooie gesprekken op gang te
brengen. We ontdekten zo dat ieders bijdrage aan de samenleving nodig is en dat ieders
bijdrage er ook toe doet. Verder leerden we hoe je invioed hebt op dingen die in je omgeving
gebeuren. De kinderen leken het spel leuk te vinden, ook door de fysieke dynamiek. Ze
verrasten zichzelf en elkaar, en zo brachten ze bij elkaar het denken in beweging. Dit konden
we later die week onder leiding van meester Mekki goed gebruiken voor de totstandkoming
van onze eigen rap op muziek.

Dat nadenken over je omgeving niet alleen bij de grote kinderen speelt, bleek wel toen juf
Trees ook de kleuters, ditmaal via Praatplaatjes, aan de tand voelde. Via illustraties
filosofeerden ook zij over de wereld om hen heen. Het was erg leuk om te zien dat hun
woordenschat groeiden en ze hun veelal originele, ontroerende en verbazingwekkend
slimme ideeén zo goed onder woorden konden brengen.

Er was deze week naast al het denken en serieuze kletsen natuurlijk ook plek voor
creativiteit en beweging. Onder leiding van de Teamplayers speelden we een aantal team-
en balspellen in de gymzaal tijdens de sportcarrousel en gingen we met juf Rachida op
bezoek bij de Haagse Sporttuin. Juf Fatma verzorgde voor de kleuters een creatieve
workshop over verkeer en juf Merline liet de grote kinderen zichzelf, al knutselend,
omtoveren tot koningen en koninginnen. Zo vlak voor koningsdag kreeg WA er ineens enorm
veel concurrentie bij.

De eerste week sloten we zoals gewoonlijk af met de uitjes. De kleuters verkenden
Nederland in het klein via de indoor attracties, doe-dingen en miniaturen van themapark
Madurodam. We spotten veel rijdende minitreinen, speelden met waterinstallaties en
klauterde in een reusachtig speelschip. Tegelijkertijd brachten de grote kinderen na een
introductie les ‘Strafbaar of niet’ van juf Floor een bezoek aan het Oranjehotel. In de les
stond de vraag centraal: waarom kwamen mensen in het Oranjehotel terecht? Anders dan
de naam doet vermoeden bleek het Oranjehotel, tijdens de Tweede Wereldoorlog, de
bijnaam voor de Scheveningse gevangenis. Aan de hand van meerdere casussen ontdekten
we hoe de rechtstaat voor de Duitse bezetting functioneerde en hoe deze veranderde na de
Duitse bezetting. Via een rondleiding door de barakken leerden we de indrukwekkende
verhalen over onrecht, angst en onzekerheid van de gevangenen kennen. Maar ook die over
hoop, solidariteit en geloof in vrijheid. We zagen hoe kwetsbaar vrijheid is en welke keuzes



mensen maken op het moment dat rechteloosheid, onderdrukking en vervolging de
samenleving in zijn greep hebben.

De tweede week stond in het teken van het thema Natuur en Milieu. Buiten zijn, vrij spelen
en onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen in de ontwikkeling van hun zintuigen,
motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit. Doordat deze week werd gekenmerkt door
zowel zonnige momenten als helse buien, ontdekten we hoe kostbaar ons milieu is en wat
regen en zon met ons en de natuur om ons heen doet.

De kleuters trapten de week af met een gastles van het Wereld Natuur Fonds. Met een grote
panda op zijn shirt vertelde meester Erik over de Nederlandse natuur. Via een PowerPoint
bekeken we plaatjes van allerlei mooie gebieden en leerden we over de dieren die daar
leven. Later in de week kwam meester Erik terug voor de grote kinderen en ging met hun via
het digibord nog meer de verdieping in.

Tijd om onze handen vies te maken. Met aarde en zaden plantten de kleuters sterrenkers en
gaven hun moestuintjes water. Met allerlei takjes, bloemen en blaadjes maakten we
afdrukken in klei tijdens de workshop plantenfossielen. Onder leiding van juf Fatma maakten
we later in de week ook nog sissende slangenborden. De grote kinderen verfden en
versierden plantenpotten met juf Merline en schilderden natuurlandschappen met meester
Tawab.

Tijdens een recycleworkshop van Afvaljuf Carolien kwamen we tot inzicht hoeveel afval we
zelf eigenlijk verbruikten. We leerden dat afval allerlei kwaliteiten kan hebben zoals prachtige
kleuren of vormen en dat dit op verschillende manieren (her)bruikbaar is. Zo kwamen
duurzaamheid, plasticverslaving en klimaatverandering tot leven. Daarna gingen we zelf met
afval aan de slag en maakten een mooi kunstwerk.

Ondertussen speelden we op zonnige momenten zoveel mogelijk buiten en (stoelen)dansten
we op natte momenten binnen. We kookten met natuurlijke ingrediénten en versierden onze
borden met bloemen.

Deze tweede week sloten de kleuters af met een bezoek aan stadsboerderij de
Herweijerhoeve, waar we, naast knuffelen van de cavia’s in de knuffelhoek en de schapen in
de dierenweide, ook een beetje mochten meehelpen op de boerderij. We sloten de week af
met een lekkere picknick in de natuur. Daar waar de kleuters vooral schattige diertjes
bezochten, stapten de grote kinderen in de bus richting Diergaarde Blijdorp voor wat
serieuzere exemplaren. Vanuit de onderwaterwereld in het Oceanium, waar we werden
omringd door gigantische haaien, struinden we langs de giraffen van de Afrikaanse savanne.
Slenterend over de vlonders door moerassen en bossen waande we ons in de Aziatische
jungle waar we oog in oog kwamen te staan met de Amoerpanter, tijgers en een grote familie
olifanten. Via het tropisch warme vlinderparadijs Amazonica waar we naast fladderende
vlinders, indrukwekkende anaconda en piranha’s ook reuze waterlelies troffen, eindigden we
klauterend in een van de speeltuinen.

Het was een mooie afsluiting van twee heerlijke, zowel ontspannende, creatieve als
educatieve weken.



