
Het herfstkamp ouder en kind 2022 
 
Met 60 kinderen en moeders was het herfstkamp dit jaar weer superleuk en gezellig. Wat 
hebben wij gelachen en plezier gemaakt! 
Een groot kamphuis in Het Mussennest in Otterlo. Een groene omgeving, nu met de kleuren 
van de herfst nog mooier en heel rustig. We bleven 3 dagen en 2 nachten slapen in een 
reuzegroot huis met 2 grote slaapzalen en stapelbedden. Alles hebben we zelf geregeld: van 
boodschappen, activiteiten tot bereiden van de maaltijden en afruimen. Iedereen deed mee.  
 
Het programma was zeer gevarieerd. Eenmaal aangekomen op dag één, was het al donker. 
Eerst de chaos van alles verkennen, daarna heeft iedereen een plekje gevonden en de 
koffers uitgeladen. Na het avondeten was er de mogelijkheid om met elkaar te kletsen. De 
thee stond klaar, met zonnebloempitten en lekkere koekje. 
 
Na het ontbijt van dag één zijn we met iedereen de bosrijke omgeving gaan verkennen. Voor 
de kinderen was er een speurtocht georganiseerd. Wat een mooie en rustige natuur! We 
hadden geluk met het weer!  De zoektocht naar insecten, bladeren, bomen en 
paddenstoelen heeft het spannend gemaakt voor de kinderen.  
Heel veel moeders en kinderen hebben het al snel opgegeven, maar er waren ook kanjers 
die hebben doorgezet en tot eind hebben meegedaan. Na de boswandeling hebben we 
samen de avondmaaltijd klaargemaakt.  
 
Deze avond stond in het teken van de bonte avond en bingo. De kinderen waren supermooi 
gekleed en stonden al klaar voor de bingo. Het was een gezellige, zingende en dansende 
avond met alle kinderen en moeders. Oh ja volgende keer moeten we wel een microfoon 
meenemen!  
 
Dag drie na ontbijt en opruimen zij we rond 10.00 uur met de bus vertrokken richting  
pretpark Hellendoorn. Na een dagje met vele attracties en spannende activiteiten zijn we in 
de avond terug gekomen in Den Haag.  
 
Het kamp was zeker geslaagd en was weer een groot succes. Voor de kinderen en ouders 
was het weer een onvergetelijke tijd met nieuwe ervaringen. Sommige kinderen en ouders 
waren voor het eerste buiten de omgeving van Den Haag. Dat maakt ons kamp heel erg 
uniek en speciaal!  
De rol van de ouders was ook deze keer ook onmisbaar: ze hebben zelf verantwoordelijkheid 
gedragen voor de werkzaamheden voor en rondom het kamp. Onze dank daarvoor! We 
hopen dat het volgend jaar weer een leuke kamp wordt voor vele nieuwe kinderen en 
ouders.   
 
Via deze weg willen we ook onze dank uitspreken voor de bijdrage van het Jeugd Vakantie 
Loket voor het realiseren van de ouder-kind kamp. Zonder deze bijdrage was het voor ons 
niet mogelijk om deze unieke kans te bieden aan ouders en kinderen uit de wijk.  
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