
Herfstvakantie Kinderwerk 
 
Onze herfstvakantie stond in het teken van het theater. Dé plek waar de acteurs en 
dansers in ons tot uiting konden komen en waar we -weliswaar soms buiten onze 
comfortzone- spelenderwijs eens even iemand anders mochten zijn. 
 
De kleuters trapten de week af met een workshop van acteur Tom, die ons liet 
veranderen in hele wilde beesten. Grrrrr! Ook maakten we met creatieve juf Fatma 
bijbehorende vingerpoppetjes die door onze vingers veranderden in lieve katjes en 
gevaarlijke leeuwen. De grote kinderen maakte wajangpoppen onder leiding van 
creatief meester Mathieu en konden met dank aan de Teamplayers hun energie kwijt 
in de gymzaal. Hun collega Teamplayers zorgden ondertussen ook voor de nodige 
beweging bij de kleuters en organiseerden een stoelendans op vrolijke muziek 
waarbij we de benen uit ons lijf dansten. Tegelijkertijd brachten dansdocenten van de 
Zoetermeerse Kick’n Studios de grote kinderen boven in beweging. Hoewel met name 
de jongens voorafgaand nogal twijfelachtig de dansvloer betraden (juf ik ga echt niet 
dansen!) bleken deze stoere hiphop-moves achteraf juist super kick’n.  
 
Waar we in vakanties meestal maar een keer op uitje gaan, was dat deze herfst wel 
anders. Gezien ons thema naadloos aansloot bij het gelijktijdige festival De 
Beschaving, het Haagse kinderkunstfestival met voorstellingen van 4 t/m 12 jaar, lag 
een samenwerking voor de hand. Zo bezochten de kleuters de theatervoorstelling ‘De 
Wondertuin’ in de tegenover gelegen bibliotheek en de dansvoorstelling ‘Als het 
sneeuwt’ in Theater de Vaillant. De grote kinderen bezochten Captain Nova in het 
Filmhuis en volgden in het theater creatieve workshops tijdens het ‘Feest van Nansi’ 
waar tevens de eerder geleerde hiphop-moves goed van pas kwamen tijdens de 
kinderdisco.  
 
Richting het einde van de week vertrokken de grote kinderen met de tram naar de 
Bosjes van Pex waar ze verkleed als legerhelden door de duinen kropen en slopen 
tijdens een outdoor lasergame-sessie van Combat Zone Live terwijl de kleuters 
ondertussen de ballenbakken, glijbanen en trampolines van Ballorig verkenden. 
 
Na nog een workshop theater, mooie films en fijn vrij spel keken we, mede dankzij 
een onverwacht zonnetje, met plezier terug op een super leuk en gezellig nazomerse 
week. Dank aan alle vrijwilligers, medewerkers en stagiaires en niet te vergeten de 
fondsen die dit mede mogelijk maakten en op naar de volgende vakantie!  

 


