
Verslag kinderkamp 2022 
 
Vanwege de maatregelen afgelopen twee jaar konden we helaas niet op kamp met de 
kinderen. Gelukkig kan dat dit jaar weer wel! Met 25 enthousiaste kinderen in de leeftijd van 
8 t/m 11 jaar zijn we van vrijdag 13 mei ’22 tot zondag 15 mei ’22 naar Summercamp Heino 
geweest in Wijhe.   
 
Met wat begeleiders en stagiaires zijn we eerst de keuken ingedoken om wat lekkere 
broodjes en salade te maken voor de kinderen en begeleiding. Gelukkig hadden we genoeg 
eten gemaakt, zodat de ouders en de buschauffeur ook nog mee konden genieten. Na de 
lekkere lunch steeg de spanning, niet alleen bij de kinderen maar ook de ouders. De 
kinderen hebben afscheid genomen van de ouders, ouders en kinderen zwaaiden 
enthousiast naar elkaar, en daar gingen we dan!  
 
Het avontuur begon in de bus al. We hebben gezongen, gelachen en er een gezellige reis van 
gemaakt. De 2 uur in de bus waren zó om en al snel waren we in Summercamp Heino 
aangekomen. Na het uitladen van de koffers zijn we met zijn allen richting het huisje gaan 
lopen. Voordat de indeling van de slaapkamers plaatsvond vertelden de juf en de meesters 
de regels en kort het programma voor de volgende dag. Toen was het eindelijk tijd voor 
gekeet! Wat een gezelligheid; er werd gelachen en spelletjes gespeeld totdat het bedtijd 
was. 
 
De volgende ochtend was het na het ontbijt tijd voor het zwembad. Wat was het een groot 
zwembad met blauw helder water! De kinderen hebben ervan genoten en heel veel lol 
gehad. Na dat iedereen had gedoucht en zich had klaargemaakt voor de Challenge Run, zijn 
we eerst met zijn allen gaan lunchen. Met een vol buikje zijn we richting de Challenge Run 
gaan lopen.  
 
Eenmaal aangekomen zijn de spelregels uitgelegd en werden er teams gemaakt. Na de 
introductie zijn we in teams verspreid over het grote park waar we allerlei onderdelen 
konden doen. Kanovaren en het hoogteparcours waren een van de favorieten bij de 
kinderen. Iedereen deed superenthousiast mee, zelfs de begeleiders konden het niet laten 
om mee te klimmen. Het was een uitdaging maar iedereen ging voor de winst! Het 
verzamelen van veel punten was heel belangrijk voor de teams. En ja hoor, we wonnen een 
prijs! Iedereen was uitgeput, maar het was het waard!  
 
Daarna was het tijd voor het diner in het restaurant van het Summercamp. Wat was het eten 
weer lekker! Na het diner was er ruimte voor wat vrije tijd bij en in de huisjes. Er werd 
heerlijke thee gemaakt en er werden er allerlei spelletjes gespeeld. Ook werd er heel 
fanatiek door een groepje gevolleybald samen met juffrouw Naima. Inmiddels was het 
donker geworden en hebben we samen de film Sonyc 2 gekeken. Het was een gezellige 
avond met veel gelach, de kinderen vielen deze avond als roosjes in slaap… 
 
De laatste dag brak alweer aan, het was tijd voor vertrek… Maar eerst brachten we nog een 
leuke dag door in Slagharen. Eerst koffers inpakken, huisje opruimen en netjes achterlaten. 
We bedankten na het ontbijt de medewerkers van het restaurant, die ons eten zo goed 
hadden verzorgd.  



Een mooiere kampafsluiting konden de kinderen niet hebben: het zonnetje scheen volop en 
wat hadden de kinderen plezier! In groepjes zijn de kinderen door het park gaan lopen, en in 
verschillende attracties geweest. Tussendoor lekker een patatje! Om 15:00 zat iedereen 
weer in de bus, waar de pret weer verder ging. Door al het gelach en gezang vond de 
buschauffeur ons een van de gezelligste groepjes die hij ooit heeft gehad.  
 
Al snel waren we alweer op de Hoefkade. Van een afstandje zien we alle ouders zwaaien 
naar de bus en heel enthousiast hun kinderen begroeten.  
 
Wat was het een geslaagd kamp!  Zowel de kinderen als de begeleiders hebben heel erg 
genoten. We willen de begeleiders en stagiaires danken voor hun inzet en de ouders voor 
hun vertrouwen. Op naar het volgende kamp! 
 
Het Kinderwerkteam 
  


